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Paddenstoelen fotograferen maar dan anders!

De herfst is momenteel in volle gang. De natuur verandert in een gigantisch mooi kleuren
palet. Men zegt ook wel dat dit mooiste periode van het jaar is. Voor mij is dat wel het geval.
Veel mensen gaan in het bos wandelen om te genieten van de natuur. Van jong tot oud!
Iedereen geniet ervan.

De meeste mensen kijken naar het totaal plaatje en zeggen vaak “wat mooi, die kleuren”!
Uiteraard is dat ook zo maar men kijkt recht vooruit terwijl er op de bodem juist heel veel
mooie dingen te zien zijn. Bijvoorbeeld, paddenstoelen.

Paddenstoelen zijn er in vele maten en
soorten en meestal weet ik niet eens
hoe de paddenstoelsoort heet. Dat is
niet erg want ik zie de uitdaging om
een foto te maken maar dan wel net ff
anders! Hoe zo anders krijg ik soms te
horen. Je kunt een paddenstoel met je
telefoon of camera maken. Dit kun je in
principe in twee seconde doen. Of je dit
leuk vindt laat ik in met midden.
Iedereen maakt op zijn eigen manier
een foto.

Daarin tegen vind ik het uitdagend om
met flitsers, aluminiumfolie, water,
doorzichtige materiaal enz. te werken.
Instellingen in mijn camera compleet
overhoop te gooien. Heerlijk in de
natuur bezig zijn om nieuwe dingen uit
te proberen. Kortom, alle
mogelijkheden uit de fotografie halen.
Steeds je zelf uitdagen! Hoe ik dat
allemaal doe is in dit artikel niet uit te
leggen. Geniet van de foto’s die ik
onlangs in het bos het gemaakt.

Groet
Peter Ruijs

*Zie vervolg voor nog 3 mooie foto's!
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